JOSEPH WRESINSKI,
Oprrichter van de internationale beweging
ATD Vierde Wereld (1917 -1988)

Joseph Wresinski was niet de eerste en ook niet de enige die luisterde naar mensen
in armoede, zich door hen liet beinvloeden en leiden. Specifiek aan zijn denkwijze
was dat ze groeide vanuit de onderkant van de maatschappij. Dat de allerarmsten de
kracht, de ideeén en de wil hebben om zelf uit het dal te kruipen, dat inzicht bracht
hij ons bij. Als we armoede en uitsluiting willen begrijpen, moeten wij mensen in
armoede erkennen als leermeesters in het herdenken van de maatschappij en als

hefbomen voor de vrede voor iedereen. We moeten samen met hen handelen vanuit

wat wij van hen kunnen leren.

Wresinski wist, omdat hij het zelf
meegemaakt had, wat een vernederd
mens in zijn hart draagt, waarom een
wanhopige vrouw toch blijft hopen,
waarom sommige kinderen alleen
hun tranen hebben om aan de wereld
te schenken. De diepste armoede uit
zijn jeugd leerde hem wat geen
enkele universiteit kan bijbrengen:
dat de armsten in deze wereld niet
zitten te wachten op publicke
liefdadigheid. Neen, zij verwachten
“lk ben

toch ook een mens, dat men mij dan

dat men naar hen luistert.

als mens behandelt!”

De ontmoeting in 1957 met gezinnen in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand
nabij Parijs, was de katalysator. Samen met hen zette hij zijn eigen ervaringen om in
een maatschappelijk project en in een beweging die armoede verwerpt. Later zou hij
verklaren: “De gezinnen die ik er ontmoette, deden mij terugdenken aan de
armoede van mijn moeder. Die kinderen hadden mijn broers kunnen zijn, mijn zuster
of zelfs mijzelf veertig jaar terug.”

Vanaf dat moment zou hij, bijgetreden door anderen, zijn energie spenderen voor de
erkenning van de waardigheid van mensen in armoede, mensen met unicke

gedachten en ervaringen, onmisbaar voor de maatschappij.

Belangrijke data uit het leven van Joseph Wresinki

1917: Joseph Wresinski wordt op 12 februari geboren in de Franse stad Angers in

een arm gezin. Zijn vader kwam uit Polen, zijn moeder uit Spanje.

1930: Op dertienjarige leeftijd wordt hij bakkersleerling. Enkele jaren later leert hij

de jeugdbeweging KAJ kennen en besluit hij om priester te worden.
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1956: Na een inzet van tien jaar als priester-arbeider en als pastoor op het platte-
land, vraagt de bisschop aan Joseph Wresinski om naar het daklozenkamp aan de

rand van Parijs te gaan. 252 gezinnen overleven er in de modder en in de kou.

1957: Met de gezinnen van het kamp richt Wresinksi de vereniging ATD op.

Hij bouwt een bibliotheek, een kleuterschool, een werkplaats, een wasserette en een
kapel. Dat vervangt de uitdeling van voedsel en kleding. Hij wil de oorzaken van
armoede aanpakken. In een eerste onderzoeksinstituut brengt hij wetenschappers uit

de hele wereld bijeen. ,,Want armoede is een zaak van het hart én van het verstand.*

Vanaf 1960: Jongeren uit meerdere landen en met uiteenlopende geloofsovertuigin-

gen sluiten zich bij hem aan. Hij richt het internationaal volontariaat op.

1979: Wresinski wordt lid van de Sociaal-Economische Raad van Frankrijk. Een
belangrijk stap in de vertegenwoordiging van mensen in grote armoede. In 1987
neemt de Raad het Wresinski-rapport "Grote armoede en sociaal-economische onze-
kerheid" aan. Dit programma inspireert politieke leiders in binnen- en buitenland, en

erkent de armsten als partners in de bestrijding van armoede.
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1987: Op 17 oktober komen 100.000 mensen samen op het Plein van de Mensen-
rechten in Parijs. Wresinski huldigt er de eerste gedenksteen in ter ere van slachtof-
fers van extreme armoede wereldwijd. In 1992 erkennen de V.N. 17 oktober als
Werelddag van verzet tegen extreme armoede.

1988: Op 14 februari overlijdt Joseph Wresinski. Zijn graf bevindt zich in het inter-
nationaal Centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (F). Zijn naam blijft
verbonden met de bevrijding van gezinnen in grote armoede.

Vandaag: Dertig jaar na het overlijden van Joseph Wresinki brengt ATD Vierde
Wereld nog altijd mensen samen, met de boodschap: ,,Armoede is geen noodlot.
Wij moeten ons verenigen om armoede uit te roeien.”. Er werken zon 400 vo-
lontairs samen met gezinnen en medestanders in 30 landen wereldwijd.

ATD = All Together in Dignity of Samen voor waardigheid
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