Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens

geschonden. Wij zijn aan de armsten verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten
te doen eerbiedigen.”

De gezinnen van de Vierde Wereld.

De vrijwilligers en vrienden van de beweging ATD Vierde Wereld nodigen
u uit in hun leed te delen bij het overlijden van

PERE

Joseph WRESINSKI

Stichter

van de internationale beweging ATD VIERDE WERELD. Overleden te
Parijs op 14 februari 1988. Zijn leven roept ons op om er onverminderd

voor te ijveren d;n de hoop van de armsten eindelijk in deze wereld een
antwoord zou vinden.

Beweging ATD Vierde Wereld, Brederodestraat 111, 2018 Antwerpen. 03-
238.08.34. Internationale Beweging ATD Vierde Wereld B.P. 7726, 95046
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Stichter van ATD

,,Pére Joseph”
overleden

PARIJS (cip) — De Franse
priester Joseph Wresinski, be-
ter bekend als , Pere Joseph”,
is na een heelkundig ingrijpen
overleden in een ziekenhuis
bij Parijs. Hij was 71. Joseph
Wresinski genoot internatio-
nale bekendheid als stichter
en algemeen sekretaris van
,Aide a Toute Detresse”
(ATD), een beweging die zich
vanuit Frankrijk over meer
dan twintig landen verspreid-
de om de nood van de aller-
armsten te helpen lenigen.

Pére Joseph, die kort na zijn
geboorte zijn ouders verloor,
richtte in 1957 de ,,ATD — Quart
Monde” op in een daklozenkamp
in Noisy-le-Grand bij Parijs. Van-
daag telt de beweging tiendui-
zenden sympatizanten en ruim
driehonderd vrijwilligers die het
sociale onrecht bestrijden door
hulp te bieden aan een sub-prole-
tariaat van zwervers, thuislozen,
hongerlijders, langdurig werklo-
zen enz. Ook in ons land bestaat
een net van ATD-vrijwilligers.

Wresinski zelf nam het op tal
van nationale en internationale
kongressen op voor de waardig-
heid van de ,,ekonomisch daklo-
zen”. Hij schreef ook heel wat
boeken. Een van zijn meest be-
kende werken werd in 1984 bij
het Antwerpse ,,Unistad’ uitge-
geven onder de titel De armen zijn
de kerk. Wresinski omschreef de
motivering voor zijn werk als
volgt: ,, Miserie is niet alleen een
kwestie van sociale ongelijkhe-
den. Miserie is de ontkenning

‘ﬁm het mens-zijn zelf.”
—




