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ELK LEVEN IS EEN KUNSTWERK
ledere mens, arm of rijk,

Joseph Wresinski (1917-1988) heeft dezelfde mogelijkheden
om lief te hebben,
Uit een lezing in Leuven (B), 22 november 1972 om bemind te worden,

wat men er ook van denkt.
Er is geen enkele reden om te geloven
dat de wereld van relaties en creativiteit
niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Mensen hebben het nodig
dat we in hen geloven,
dat we hen laten delen

in onze idealen
in onze bekwaamheden,
in onze kunst,
in onze vaardigheden.

Artiesten moeten we voor hen zijn

Oorspronkelijk titel: want elk leven, hoe arm ook,

La créativité et |'espérance ne sont pas mortes en Quart Monde. Introduction faite a is fundamenteel mooi.

une table rond des universitaires et des étudiants belges autour du théme "Réunir les En daarom is het belangrijk

antipodes dans un monde d’amour.” om van elk leven een kunstwerk te maken.
Deze levenskunst, gegeven aan armen,

Inleiding op een rondetafelgesprek met academici en studenten rond het thema "De zal zich als een olievlek verspreiden,

uitersten samenbrengen in een wereld van liefde.” omdat de levenslust in hen nooit sterft.

Telkens we een ander eenvoudig ontmoeten,
Vrij vertaald door R. Bisschops en B. Morent, Januari 2017 vol tederheid en poézie,
7 raken we ook aan die levenskunst.

Bron: www.joseph-wresinski.org

m ATD Hoe kunnen we het leven

’I/ VIERDE WERELD anders zijn intensiteit teruggeven
dan met anderen poézie te ademen.
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